


Library 


Soğuk havada, herkes ortak salonlara doluşmuş, eğlenirken kütüphanede sadece iki kişi vardı. 
Remus Lupin ve kütüphaneye o an ayak basmış Severus Snape. 


Dolunay'dan birkaç gün sonraydı, Severus bir saat sonraki Astronomi dersi için kitap almaya gelmişti. Profesör Mond'un verdiği 2 metrelik parşömen ödevini çoktan bitirmişti ancak birkaç şey 
daha eklemek istiyordu. Lucius'a bunu söylediğinde, genç adam gülmüş, "Zaten 2 metrelik ödevi 3 
metre yazdın, daha ne ekleyeceksin ki? " diyerek onu kutlamaya kalmak için ikna etmeye çalışmıştı. Narcissa Black ile çıkmaya başladığı için kutlama verecek kadar kibirli olması, Severusun onunla arkadaşlık etmesine engel değildi ancak Severusun bunu onayladığı da söylenemezdi. 


Astronomi bölümüne geçtiğinde oradaki tek masayı doldurmuş olan bedeni fakretti. Remus Lupin uzun bir parşömene eğilmiş, harıl harıl bir şeyler yazıyordu. Severus göz ucuyla baktığında onun Astronomi ödevini yaptığını gördü. Hah, bugüne mi bırakmıştı? Severus onu o aptal grubun en zeki üyesi zannederdi ancak Astronomi ödevini Astronomi dersinden bir saat önce mi yapıyordu yani? 


Ses çıkarmadan ödevi için gerekli kitabı almaya yeltendiğinde Remus Lupin onu farketmiş, garip bir bakış atmıştı. Severus onun sıyırdığı kollarından, taze yaralar görebiliyordu. Lupinin yaraları hakkında bir teorisi vardı ancak Lily bunu inatla reddediyordu. 

Severus da ona garip bir bakış attı. O aptal arkadaşları Severus'a her sataştığında köşede durup izler, bazen sadece gülerdi. Ancak arkadaşları yokken savunmasızdı. Severus laf atmadan edemedi. 


O grubun herhangi bir üyesinden üstte olmak ona her zaman zevk verirdi. 


"Gryffindor'un parlak çocuğu ödevini son güne mi bırakmış? Tam bir hayal kırıklığı, birde çok zekiyim diye geçinirsin. " 


Ukala bir sesle söyledikleri karşısındaki gencin üzerinde pek bir tesir bırakmamıştı. Lupin sadece bir saniyelik bir bakış attı ve ardından mırıldandı, "Benim neden haberim yok?" 


"Neyden? " dedi Severus. Kelime oyunu mu yapıyordu? 

"Çok zekiyim diye geçindiğimden benim niye haberim yok? " diye açıkladı Lupin, sakin bir sesle. 
Severus tükürürcesine söyledi, "Belki de kibrin gözünü fazla kör etmiş- Merlin, farkında mısın aynı cümleyi üçüncü kez yazıyorsun! Üstelik Europa Jüpiter'in uydusu, Satürn'ün değil" ne 


dediğini farkederek sustuğunda Lupin güldü. 


"Teşekkürler, Slytherin'in parlak çocuğu. Bana diyorsun ama sende ödevini son gına bırakmışsın? 
" dedi Severusun elindeki kitabı göstererek. 


Severus ödevini çıkarıp gösterdi, "Sen öyle san, sadece birkaç şey ekleyeceğim. " dedi kibirle. 


Lupin gözlerini açarak baktı. "Iyi de zaten gerekenden fazla yazmışsın! Merlin adına, geçen gün ki iksir sınavından da yüzde 120 aldığını duymuştum. Doğru muydu yani?" 


Severus şişen egosunu gizlemeye çalışarak göz devirdi, "Ne olmuş yani aldıysam? " 


Lupin tekrar güldü, ancak bu çok yorgun bir gülüştü. Sanki otuz yaşındaydı. "Ne yaptın, sınavda yapılan iksire artı olarak başka bir iksir daha mı yaptın. " Severus ona ifadesizce baktı. "Merlin yaptın mı yani? Hangisi? " 


"Çok özlü iksirin küçük bir modeli, daha kısa bir sürede yapılıyor, böylece etkisi de kısa oluyor. 
Profesör Slughorn aslında daha fazla puan verecekti ancak ortalamam zaten en üstte olduğu için daha fazla puana yer kalmamıştı--" Severus ne yaptığını farkederek sustu, neden ona anlatıyordu ki bunları? 


"Iyi de öyle bir iksir yok ki, yani çok özlü iksirin küçük modeli yo- Yo.. Yo hayır kendin icat etmiş olamazsın-- " şüpheyle sustu ve Severusu baştan aşağı süzdü. "Bana yapımı bu kadar Zor bir iksirin küçük modelini icat ettiğini söyleme, düşer bayılırım. " 


"Ettim.." dedi Severus onun gerçekten bayılmasını umarak ancak Lupin bayılmadı. Tüh, bu oldukça hoşuna giderdi oysaki. Lupin Astronomi'ye giremez ve notları azda olsa düşerdi. 


"Merlinin sakalı! Dumbledore'un kayıp oğlu falan değilsin, değil mi?! " Severus ona ifadesizce baktı. "Olsam bile öyle olduğunu inkar ederdim. " dedi sadece. 


Lupin büyük bir kahkaha attı. Neyse ki Madam Pince ortalarda değildi. "Yani sen- hakkında söylenen her şey doğru mu yani, kara büyüler ve iksirler icat ettiğin konusunda? Senin Karanlık Sanatlara Karşı Savunma Hocasından daha fazla Karanlık Sanatlar bildiğini söylüyorlar. " 


"Eh, eğer Dumbledore bunu yasaklamamış olsa inan bana, Lupin, merakını gidermek için birkaçını üzerinde denerdim. Bazıları henüz kimse üzerinde denenmedi.. " dedi Severus derin ve kısık bir 


sesle. 


"Desene şu son zamanlarda çok popüler olmuş Ölüm Yiyen grubu seni keşfetse, hemen alırlar.." 
dedi Lupin ödevini yazmaya geri dönerken. Severus bir an irkildi. 


"Onlardan.. bahsetmeye korkmuyor musun? " diye sordu Severus. 

"Pff, Dumbledore her zaman bir isimden korkmanın ismin sahibinden korkmayı körüklediğiyle ilgili bir şeyler söyler. Sanırım korkunç şeylere alışığım. " dedi Lupin, gözleri parşömende dalıp giderken. "Neden oturmuyorsun? " 

Severus sandalye her an bir an canavara dönüşüp poposunu ısırabilirmiş gibi tereddütle oturdu. 
"Ölüm Yiyenlerin favori cezası insanların lanetli bir hayat yaşamlarını sağlamaktır diye duydum. 
Lanetli bir hayattanda mı korkmuyorsun? " 

"Hayatım pekte değişmez o halde. " dedi Lupin omuz silkerek. "Satürn'ün kaç uydusu var?" 


"Atmış iki-- hey! Sen benden mi faydalanıyorsun? " 


Lupin kıkırdadı. "James'in söylediği kadar çöp dolu bir teneke değilsin--" dediğini farkederek sustuğunda Severus hışımla ayağa kalktı. 


"Sen ve 


o aptal, kendini beğenmiş, kibirli arkadaşının ne dediği umurumda bile değil! O arkadaşın önce erkek olmayı bir becersin! " gitmeye yeltendi ancak Lupin son anda bileğine yapışıp onu engelledi. 


"Özür dilerim! Yemin ederim onun düşündüğü gibi düşünmüyorum, Snape. Sadece otur, lütfen. " ancak Severus oturmayınca bileğinden çekip onu kıç üstü sandalyeye yapıştırdı. 


Severus asasını onun boğazına dayadı. "Şu anda seni öldürüp, arkamdan hiçbir iz bırakmadan gidebileceğimi tahmin edebiliyorsun, değil mi? O arkadaşından hiçbir farkın yok, onun yaptıklarından zevk alıyorsun, sen ve diğer aptal arkadaşların- acınası ruhlarınız bundan zevk alıyor. Bir insana adil olmayan, korkak yöntemlerle saldırmak. Iğrenç bir Gryffindor'luk örneği. " 


Lupin bir an şaşkınca, hemen ardından kara gözlerin en derinini görmeye çalışarak baktı. Severus onun yakasına yapıştığı için yüzleri çok yakındı. 


"Öldürebileceğini, ancak öldürmeyeceğini biliyorum Snape. Çünkü senin ruhun aşağılık değil. Seni tanımıyor muyum sanıyorsun? Kendini hiç dışarıdan gördün mü? Tüm o asil tavırların, burnu havada yürüyüşün, kibirli bakışların. hepsi bir maske. Içinde taşıdığın cesur kalbi tanıyorum, Gryffindor'lardan nefret etsen bile yeri geldiğinde onları kurtarıyorsun--" söylediklerinin siyahlı genç üzerindeki tesirini görebiliyordu. 


"Geçen gün yaptığın şeyi gördüm, Snape. Arkadaşların Gryffindor'lu küçük bir çocuğa eziyet ederken, tıpkı benim yaptığım gibi, arkada durup sadece seyrediyordun. Ama benim yapamayacağım bir şey yaptın. Öylesine küçük, dikkate alınmayacak bir asa hareketiyle Lucius Malfoy'un lanetini sektirdin ve lanet Crabbe denen o yarmaya çarptı. Tüm Siytherin'ler ona yardım ederken küçük çocuğun kaçışını izledin ve gülümsedin. Kimse farketmedi sanıyordun değil mi? 
Ben gördüm. Eziyet edilen kim olursa olsun, sırf ne yaşadığını bildiğin için çocuğa yardım ettin. 
Benden çok daha Gryffindor'sun Severus. Bir Malfoy'dan daha çok Siytherin'sin, bir Ravenclaw'dan daha zekisin, ancak içindeki kalbi herkes görebilse, içinin ne kadar büyük bir sevgi, adalet ve nezaketle dolu olduğunu görseler Hufflepuff olduğuna yenin edebilir herkes. Sen, Severus Snape, bu okulda ki her öğrenciden daha yukarıdasın. Ve bunu tek farkeden benim. Sen bile farketmemişken ben gördüm, Severus. Ne kadar kibirli davranırsan davran, bu kibri hakedecek kadar yeteneklisin. Ama bunu saklıyorsun, neden? Neden saklıyorsun, Severus? Içinde taşıdığın mücevheri neden herkese göstermiyorsun ki? Alçakgönüllüsün, dışarıdan ne kadar kibirli görünürsen görün.." 


Lipstick 


Severus karşısındaki gence inanamazcasına baktı. Yutkundu ve yüzlerinin ne kadar yakın olduğunu farketti. Henüz onun söylediklerini sindirememişken geri çekildi ve ancak hazır hissettiğinde konuştu, "Bunların hiçbiri, ama hiçbiri seni ilgilendirmez. Bu saçma teorilerini kendine sakla, Lupin. Ve ah- benimde senin hakkında bir teorim var, duymak ister misin? Madem o kadar zekiyim, teorim de doğru olabilir o halde değil mi? Senin şu 'ufak, tüylü' sorunun hakkında.." 


Bu sefer yutkunan Lupin olmuştu. "Belkide ikimizde teorilerimizi kendimize saklamalıyız.." dedi usulca. Severus onu mağlup etmenin verdiği gururla, karşısındaki gence üstten bir bakış attı. Içten içe ürperiyordu oysaki. 


Şimdiye kadar teorisini anlattığı tek kişi, Lily, bunun saçma olduğunu söyleyip durmuştu ve Severus bu korkunç teorisinin saçma bir yanını gören biri olunca o kadar da üzerinde durmamıştı. 
Şimdiyse gerçek olma ihtimali çok çok çok daha fazlaydı çünkü Lupin bunu neredeyse onaylamıştı. 


Severus yavaşça kalktı ve ardında kalan gence son bir bakış atmadan çıktı. Ancak kütüphaneden çıkınca hızla Astronomi kulesine koştu. Öğrendiği şeyi sindirebilmesinin tek yolu buydu. 


Remus Lupin bir kurt adamdı. Remus Lupin bir kurt adamdı. Remus Lupin bir kurt adamdı. Remus Lupin bir- 


Nefes nefese Astronomi kulesine varınca 


Lily ve birkaç arkadaşının orada olduğunu gördü. Genç kızın onu henüz farketmemesinden yararlanarak nefesini dizginledi ve kalbinde zambak bahçeleri açtıran yeşil gözlerin odağına girdi. 
"Ah, Severus! " dedi genç kız. "Senin için yer ayırmıştım.. Haftasonu Hogsmade'e geliyor musun, birkaç planım var ancak gerçekleştirebileceğim herkes meşgul. " 


"Tabi.." dedi Severus, Lily'nin onu son seçenek olarak görmesi içini acıtırken. "Şanlı Leydime hizmet etmekten gurur duyarım. " hafifçe eğildiğinde genç kız kuşları kıskandırırcasına şakıyarak kıkırdadı. Lily ile Hogwarts'a gelmeden önce, küçük kız bu hitaptan çok hoşlanırdı. O Zambak Leydi'ydi, Severus ise onun sadık hizmetkarı. 


Genç kızın gülümsemesi hala yüzünde ve hafif gamzeleri yanağındayken tüm anı bozan o ses duyuldu, "Lily, çiçeğim! " 


Severus aniden içine dolan nefret hissiyle arkasına döndü. Potter onu görmüyordu bile, aptal gözleri tamamen Lily'ye odaklanmıştı. Havalı sandığı iğrenç hareketiyle elini saçlarına götürüp yeterince dağınık değilmiş gibi iyice dağıttı. 


"Hogsmade için tüm planlarını boşalt, " dedi genç kızın sandalyesinin arkasına dayanarak. "Bizim için harika planlarım var. " yüzünü genç kızın yüzüne olabildiğince yaklaştırıp gözlerinin içine baktı. Severus o an kıskançlıktan ölebilirdi. Tam asasına uzandığı sırada Lily, Potter'ın alnına bir fiske atarak onu kendinden uzaklaştırdı. 


"Başka planlarım var, Potter. Hiç üzgün değilim, şimdi benden uzak dur yoksa Profesör Mond geldiği an seni şikayet ederim. " dedi usulca. Ardından umursamaz bir edayla Severus'a dönüp, "Astronomi ödevine eklediğim şu makaleyi görmelisin, Profesör Mond bayılacak! " 


Severus genç kıza cevap vermeden önce Potter'a kibirli bir bakış attı. Ardından Lily 'nin gösterdiği 


paragrafa hızlıca göz gezdirdi. 


"Bunu, Güneş Sistemi Benzeri Sistemler'den buldun, değil mi? Aynısını bende yazdım! Ama kitabı biraz daha karıştırsaydın şu paragrafı görebilirdin, " dedi ona kendi ödevini gösterirken. "Profesör Mond makaleye bayılacak elbette ancak bu paragrafla St.Mungo 'ya kaldırılması gerekebilir.. " 


Lily evlere şenlik bir kahkaha attı. Severus onun gülüşünü bu kadar yakından izleyebilmek için her zaman aptal espriler yapabilirdi. Onun yanağında ki çok hafif belli olan gamzeye gözleri takılırken üzerinde hissettiği bakışlarla başını hafifçe çevirdi ve Lupin'le göz göze geldi. Umursamaz bir edayla önüne döndü ancak kalbinin bir an teklediği gerçeği zihnine meteor gibi düşmüştü. 


O bir kurt adamdı. Severus kalbinin teklemesinin buna bağlı olduğuna kendini inandırdı.. Birkaç dakika sonra Profesör Mond gelmiş, teleskoplarını Venüs üzerinde sabitlemelerini istemişti. 


& 


Dersten sonra, teleskoplarını kutularına ve ay çizelgelerini çantalarına koyarken Lily kızıl saçlarını hafifçe havalandıran bir şekilde Severus'a döndü, "Yarın beni Biçim Değiştirmeye çalıştırır mısın? 


"Olur, " dedi Severus hafifçe gülümseyerek. "Ama o kadar da iyi değilim, biliyorsun..." 
"Sınıf üçüncüsüsün, Sev. Bense beşinciyim. Arayı kapatmam lazım. " diyerek güldü. 
"Tamam.." dedi Severus. 


"Hem Remus'u da çağırabiliriz, onun da Biçim Değiştirmesi iyi! " dedi Lily. Çapulcular bunu duyarak o yana döndü. 


"Seni bende çalıştırabilirim, Zambağım.. Biliyorsun, sınıf birincisi benim. " dedikten sonra Severus'a aşağılayıcı bir bakış attı Potter. "Üçüncü sınıf kişilerle çalışmana gerek yok.." 


Severus gözlerini devirdi. Bu. Çocuktan. Nefret. Ediyordu! 
"Böyle iyi.." dedi Lily. "Remus'la daha iyi anlaşıyorum, sen ne dersin Rem? " Lupin'e döndü. 


"Olur. " dedi Lupin, hafifçe gülümseyerek. "Öğle yemeğinden önceki dersimiz boş, değil mi? O zamana ne dersin? " 


"Olur! " diye şakıdı Lily, Severusun koluna girerken. Severus içinde yükselen heyecanla Potter'a üstten bir bakış attı. Lily'ye dönmeden önce Potter'ın Lupin'e bir şeyler fısıldadığını gördü ama umursamadı. 


Merdiven ayrımına kadar yarın hangi konulara çalışmaları gerektiğini konuştular. Severus mahzenlerdeki ortak salonuna inerken ayakları sevinçten neredeyse yere basmıyordu. 


Uçarcasına ortak salona girdiğinde görmeyi beklediği son şey, Teo'yla öpüşen Lucius'u görmekti. 
Şaşkınlıkla çantasını düşürdüğünde çıkan ses, birbirlerini boğmak istercesine öpüşen iki genci ayırdı. Teo bir Severus'a bir Lucius'a baktıktan sonra omuz silkip, "Iyi geceler.." diye mırıldandı. 
Yatakhaneye giderken Severus arkasından bakakalmıştı. 


Lucius, "Severus, açıklayabilir- ne diyorum ben ya? " dediğinde Severusun dili çözüldü. 


"Sen- Teo.. Narcissa...? Sen Narcissa'yla çıkmıyor musun?! Teo- ikiniz.. gay misiniz? " 


"Biraz daha bağır istersen Severus. " dedi Lucius Severusu kolunda tutup kuytu bir köşeye çekti. 
"Siytherin erkeklerinin yarısı biliyor bunu. Sen bilmiyor muydun? " 


"Ama ya Narcissa. Ailen- Malfoy'lar.. buna nasıl izin veriyorlar? " 


"Of.. bu kadar eski kafalı olma. Safkansan eğer, her haltı yapmana izin verirler. Ancak bir erkekle evlenemem tabi.. Narcissa'yla evleneceğim için onunla çıkıyorum. Sakın ona bir şey söyleme. " 


"Ben.. peki.." dedi Severus. Kendi babası gay olduğunu öğrense neler yapacağını tahmin bile edemiyordu. "P-peki. " dedi sadece. 


Lucius ona son bir bakış atarak yatakhanesine gitti. Dakikalar sonra Severus başını yastığına koymuşken, ne düşüneceğini bilmiyordu. Her şey karmakarışıktı. Uyumadan önce zihninde birbiriyle alakasız görüntüler canlanıyordu. Bir an kızıl saçlar, beyaza yakın sarıya dönüyor, diğer bir an parlak yeşil gözler koyulaşıyor, gözlerin sahibinin yaralarla dolu yüzü ortaya çıkıyordu. 


* 


Ertesi gün Biçim Değiştirme çalışacakları boş Sihir Tarihi sınavına Lily ve Lupin'den önce gelmişti, Severus. Kitap ve defterlerini simetrik bir şekilde dizerken Lily ve Lupin gülerek içeri girdiler. Severus onları öyle samimi görünce içten ufak çapta bir kıskançlık krizi geçirse de bunu dışa yansıtmadı. 


Lily de kitap defterini çıkarırken, Lupin, "Merhaba.." dedi. 


Severus ilk başta üzerine alınmadı ancak kendisine söylediğini anlayınca, "Hm.. şey.. Evet, sanada. 
" diye bir şeyler geveledi ve çalışacakları konuyu açtı. 


Sakince anlatmaya başladığında Lily bir yandan notlar alarak onu dinliyordu. Açıkçası Severus için tek önemli olan buydu ancak birkaç dakika sonra gözleri Lupin'e kaydığında genç adamın gözlerini kırpmadan onu izlediğini farketti. Aynı anda Lupin hızla gözlerini kaçırmıştı. 


Severus içine dolan garip hissi nefretle bağdaştırdı ve anlatmaya devam etti. Bir sayfayı bitirdiklerinde Lily, Lupin'e döndü. "Hey, bunu sen anlatmak ister mi- neden dudaklarını bu kadar çok kemiriyorsun, mahvolmuşlar! " 


Severus da istemsizce Lupin'in dudaklarına baktı. Mahvolmuş kelimesi buna yetersiz kalıyordu. 
Dudakları adeta paramparça olmuştu. Lily çantasına uzanıp bir şeyler karıştırdı ve bir ruj çıkardı. 


"Al, dudak kremi daha iyi olurdu ama bu da idare eder. " 


Ruju Lupinin eline tutuşturduğunda, genç gözlerini kırpıştırarak baktı. "Ben.. nasıl sürüleceğini bilmiyorum. " 


Lily gülerek ruju aldı. Yavaşça Lupinin paramparça dudaklarına yedirdi. Sonra kendi dudaklarını garip bir şekilde birbirine sürüp, "Böyle yap. " dedi. 


Lupin onun yaptığı hareketi yapıp garip bir şekilde baktı. "Tadı iyiymiş- Merlin, umarım çok belli olmuyordur. " 


Ancak oldukça belli oluyordu. Narçiçeği boya dudaklarına yayılmışken, Severus oraya bakmayı 


kesemiyordu. Nedense aklına Lucius ve Teo gelirken utandı ve gözlerini zorlukla çevirdi. 


Lupin en yakındaki camdan yansımasına bakarken, "Merlin, Sirius bütün gün dalga geçecek. " ruju silmeye yeltendiğinde Lily onu durdu. 


"Hayır, o dudaklar iyileşene kadar gerekirse her gün süreceksin. " 


Severus bu sefer içine dolan kıskançlıkta farklı olanın ne olduğunu anlayamadı ancak bir şey kesinlikle farklıydı. 


Werewolf 


Eskiden her zaman sadece Lily ile ders çalışırlardı. Şimdiyse buna Lupin de dahil olmuştu. 
Severus bundan pek memnun sayılmazdı ama Lily bunu seviyor gibiydi; Lupin'in garip bir şekilde kızları anlama potansiyeli vardı. Lily ona saçlarını ördürtmeyi seviyordu. "Sirius'unkileri hep örüyorum.." demişti, Lupin. 


Bazen olay ders çalışmaktan çıkıp, kıyafetlere dönüyordu. Lily onu Hogsmade gezisine ortak etmiş, Severus ile planladığı şeyleri onunla yapmıştı. Severus üçüncü teker gibi yanlarında dolaşmaktan nefret etmişti, içine dolan kıskançlığın haddi hesabı yoktu. Lily 'yi James Potter tehlikesinden kurtarmaya çalışırken şimdi de Lupin çıkmıştı. 


Severus, iki gün önce ders çalışmak için topladıklarında neler olduğunu hatırladı. Karanlık Sanatlara Karşı Savunmaya çalışacaklardı ve Severus buna çok hevesliydi ancak Lily ve Lupin bundan sıkılmış, konu bir anda Lupin'in yaralarına dönmüştü. 


Lily yaraların ona yakıştığını ve erkeksi durduğunu söylemişti, Severus sinirden çatlayabilirdi ancak Lupin onları sevmediğini söylediğinde sinirini içine gömdü. Bunun üzerine Lily, palet gibi gördüğü Lupin'in yüzüne her şeyi kapatan büyülü bir fondöten sürmüştü. Bu Severusun hayatı boyunca Lupin'i yarasız bir yüzle gördüğü ilk seferdi ve çok.. yani.. güzel bir yüzü vardı. 
Neredeyse kız gibi. 


Bal rengi saçları ve gözleri, ilk defa pürüzsüz görünen buğday teninde çok uyumlu duruyordu ancak Severus neler düşündüğünü farketmeden Lupinin fondöten'e alerjisi olduğu ortaya çıktı ve Lupin Madam Pomfrey'e yetişene kadar yüzü kendi büyüklüğünün iki katına çıkmıştı. Severus içinin yağlarının eridiğini itiraf ediyordu. 


Bu sabah Lupin hastane kanadından çıkmıştı ve yine ders çalışacaklardı çünkü sınavları yaklaşıyordu. 


Severus onlardan önce gelmişti. Gryffindor ortak salonu kulede olduğu için onların yolu daha uzundu. Arkasında kalan kapının açılma sesini duyunca o tarafa döndü. Gelen Lupin'di. Severus onun arkasından Lily'yi görmeyi bekledi ancak bu boşuna bir bekleyişti. 

Lupin, "Şey..Lily gelemiyor.. o.. sanırım hasta olmuş- " Severus ayağa fırlayınca hemen "-hayır hayır, kötü bir durum değil.. Şey.. o.. her ay olan bir şey olduğunu söyledi. " yüzü kızarınca 


yaraları daha da ortaya çıkmıştı. 


"Ah.." dedi Severus'ta çok hafif bir çekince duyarak. "Peki.. o halde. Ders çalışacak bir durum kalmadığına göre ben-" ancak Lupin sözünü kesti. 


"Ders çalışıp çalışmamamızın Lily'ye bağlı olduğunu bilmiyordum. " 


Severus göz devirdi. "Elbette ona bağlı değil. Sadece ikimizin ortak ders çalışma nedeni o.." ikimiz derken yüzünü buruşturdu. 


"Ah- o halde.. rica edebilir miyim, beraber KSKS çalışmak için..? Bilirsin en iyi dersim değil. " 


"Evet öyle.." dedi Severus eşyalarını toplarken. "Sınıf üçüncüsüsün. " 


Lupin onun elini tutarak kitaplarını almasına engel oldu. "Lütfen.. Severus.. Dolunay ve sınavlar çok yaklaşıyor- sadece biraz yardım istiyorum. " 


Severus şaşkınlıkla önce birleşmiş ellerine sonra da Lupin'e baktı. Elini onunkinden kurtarırken, "Bir Gryffindor'un bir Slytherin'den yardım istediği nerede görülmüş, Lupin? Hangi dağda kurt 


öldü?" 


Kullandığı deyimi çok yanlış kişinin karşısında kullandığını farketti. Lupin hafifçe irkilse de gülümsedi. "Sınavlardan kaldığım zaman bunu bir daha sor. " dedi hafif bir sesle. 


"Iyi, " dedi Severus. "Sorarım. " sonunda kitaplarının tümünü çantasına sokmayı başardı ve gitmeye yeltendi. 


Kapıya ulaştığında, "Benden korkmuyorsun, değil mi? " diye sordu Lupin, sesi hafifçe titreyerek. 


Severus ağır çekimde arkasını dönerken söyleyeceklerini toparlamaya çalıştı, "Hah- makyaj yapıp saç ören bir Gryffindor oğlanından mı?" 


"Hayır.. benden, bir.. bir kurtadamdan. " 
Bu ikisinin de bunu bildiği süre boyunca ilk defa sesli söylenişiydi. 


"Ben- hah! James Potter'ın korkmadığı bir şeyden korkacak değilim. " sadece bir an, Lupin'e bir şey demekten rahatsız oldu. 


"Yani.. kurt- kurtadam olmam senin için bir sorun değil mi, benimle.. ders çalışman için bir engel değil mi? " diye sordu Lupin, sesinde garip bir duyguyla. 


"Seninle ders çalışmam için tek engel o aptal mankafalar grubunuzun bir üyesi olman, Lupin. Ve sen öylesin. Anladın mı? " diyerek tekrar arkasını döndü ancak Lupin onu salacak gibi durmuyordu. 

"Sırf, James ve Sirius'la arkadaş olmam mı senin için sorun? " 


Severus alayla güldü. "Ne oldu, benimle ders çalışmak için arkadaşlarınla mı küseceksin? " 


"Tabii ki de hayır. " dedi Lupin. "Sadece.. onları sevmemenin tek nedeni sana bulaşmaları değil, değil mi? Sen.. Lily'yi- Lily'yi seviyorsun. " 


Severus nefesinin içinde tıkandığını hissetti. "Bu. Seni. Ilgilendirmez! " "Evet.." dedi Lupin. "Beni ilgilendirmez. " 
Severus hışımla çıktıktan sonra kapıyı çarpmayı ihmal etmedi. 


* 


Ertesi gün, tekrar aynı yere geldiklerinde Lupin oldukça görünmez davranmaya çalışıyordu. 
Lily'nin arkasına sığınmış gibiydi. Severus göz devirdikten sonra sakince o gün çalışacakları konuları anlatmaya başladı. 


Ancak beş dakika sonra Lily sıkıldığını Severusun gözüne sokabilmek için çantasını karıştırıyordu. 


Severus, sakın ve bir nebze şefkatli sesiyle sordu, "Sıkıldın mı? " 

"Hı hı. " diye onayladı Lily. "Bu dersi hiç sevmiyorum. " 

Severus, peki dercesine baktıktan sonra kitabını kapattı ve sordu, "Peki ne yapmak istersin? " "Bilmem, sen ne dersin? " diye sordu Lily, Lupin'e dönerek. 

Lupin tedirgince, "Şey, hiç.. aslında ben sıkılmamıştım. " dedi Severus'a kaçamak bir bakış atarak. 


Severus onun bu tavırlarına anlam veremese de garip bir tatmin duydu. Insanların ondan çekinmesi her zaman hoşuna gitmiş, büyüklük duygusu aşılamıştı. 


"Bazen keşke kız olsanız diyorum. Ne bileyim makyaj falan yaparak eğlenirdik. " "Onu Lupin'le de yapabilirsin. " dedi Severus alayla. 


Lily gülümsemekle yetindi. "Neyse..' dedi kalkarken. "Madem ders çalışmıyoruz.. Bu haftasonu olacak Hogsmade gezisinde umarım bir planınız yoktur, gezeriz. " 


"Tabi.." dedi Severus kitaplarını toplayarak. Ancak canı sıkılmıştı. Lupinin her şeye dahil olması, Lily'nin canının sıkılması onu da sıkmıştı. Lily onu görsün istiyordu artık. Bunu itiraf edecek kadar cesur değildi. Arkadaşlıklarının bozulmasındansa ömrünün sonuna kadar saklardı bunu. Ama genç kız görsün istiyordu. Herkes farketmişken bunu, Severus bir tek o görsün istiyordu. Herkes değil sadece 0.. 


Hogsmade günü, Mart ayında olmaları nedeniyle güvenilmez bir hava vardı. Kimse atkı veya bere takmasa da havaya güvenilmeyeceğinden herkes montlarını giymişti. 


Güneş arada bir yüzünü gösterse de hemen ardından saklambaç oynar gibi bulutların arkasına gizleniyordu. 


Hogsmade için yaşı tutan hemen hemen her öğrenci bahçede toplanmış, izin belgelerinin kontrol edilmesini bekliyordu. 


Lily ve Severus yan yanaydı. Sıranın en arkalarındalardı. Önlerdeki hareketliliğin aksine, onların bulundukları yer sepsessizdi. Öyle ki Severus Lily'nin düzenli ve Lupinin ona zıt olarak düzensiz nefesini duyabiliyordu. Arkasındaki gencin düzensiz nefeslerine anlam veremeyen Severus bunu onun yarı insan olmasına bağladı. 


Ancak durum öyle değildi. Remus Severusun saçlarının hemen burnunun dibinde olması yüzünden düzensiz nefesler alıyordu çünkü saçları çok.. farklı kokuyordu. Yani.. bu betimlenemez bir kokuydu, sanki sürekli değişiyordu. Ruh halinin biçimini alıyordu. Şu anda huzur verici bir kokusu vardı. 


Oysaki Remus onun saçlarının yağlı olduğunu sanırdı çünkü genelde parlak saçlara sahipti Severus. Şimdi, bu kadar yakından bakarken hiçte öyle olmadığını görüyordu. Gayet temiz ve dolgun olan saçları omuzlarına dökülüyordu ve parlaktı ancak yağlı olduğu için değil, sağlıklı olduğu içindi. 


Parlak ve dolgun saçlara sahipti. Ve Remus ondan gelen kokuyu derince içine çekmek istiyor ancak bunu yapamıyordu. Nefesi düzensizleşmiş olsa da bunun farkında değildi. 


Fear 


Güneş Hogsmeade köyünde daha belirgindi, bir süre sonra Üç Süpürge öğrencilere bunaltıcı gelmiş, çoğu Hogsmeade sokaklarına doluşmuştu. Lily, Severus ve Remus'un ortasında, ikisinin kollarına girmiş yürüyordu, derken genç kız aniden duraklayıp yanlarındaki dükkanın camına hayranlıkla bakmaya başlamıştı. 


Severus da oraya bakınca vitrini süsleyen, resmi cübbeyi gördü. Hogwarts'ta çok sık balo olmazdı ancak olunca bir öncekine taş çıkartacak kadar güzel olurdu. Hiç kimse abartı giyinmekten rahatsız olmazdı ve bu cübbe kesinlikle abartıya kaçıyordu. Lily, yeşil gözleri parıldarken iki genç adamı kollarından tutarak içeri sürükledi. 


Severus ve Remus bir an bakıştı hemen sonra ikisinin de gözleri başka tarafa kaçmıştı. 


"Aman Tanrım, renklere bakın! " dedi Lily pembe ve su yeşili cübbeleri alırken. Severus arkalarında duran yeşil cübbeyi alıcı gözle inceledi. Lily'nin üzerinde nasıl duracağını hayal edebiliyordu, yeşil gözlerini ortaya çıkaran cübbeyi giymiş, balo salonuna inmek için koluna giriyordu... 


Gerçekten harika olurdu. Hayal dünyasından çıkıp genç kıza cübbeyi önerecekken Lily'nin cübbeleri gerisin geri yerine bıraktığını gördü. Ona anlamazca baktığında Lily, "Sanırım bir şey beğenmeden önce fiyatına bakmayı unutmamalıyım. " 


Severus hemen fiyat etiketine baktı. Bir öğrenci için minik bir servet sayılacak fiyat cübbeyi gözünde bir anda değersiz yapmıştı. Lily'yi üzen her şey onun için değersizdi. 


"Zaten biraz fazla abartılıydı.." dedi Remus tedirgince. 


Severus hayatında ilk defa onu onayladı. "Evet, o kadar Galleon'la en az üç resmi cübbe alırsın, neden aptal gibi tüm parayı bir kumaş parçasına yatırasın ki? " 


"Kesinlikle! " dedi Remus. Severus ona ters ters baktı. 


Lily, "Her neyse.." dedi gözleri camdan dışarıya dalarken. "Ah, arkadaşlarıma bir görünsem iyi olacak, siz beş dakika bensiz gezseniz olur değil mi? " dedi ardından. 


Severus onun baktığı kız grubuna baktı. Hepsi hayranlıkla o cübbeyi seyrediyordu. Lily gitmeden önce Severusun yanağına bir öpücük bıraktı. Severus kalbinin eridiğini düşünürken, Lily aynını Lupin'e de yaparak arkadaşlarının yanına gitti. Severus kumral gence sinirle baktı. 


"Benim ne suçum var? " dedi Remus. "O öptü. Hem inan bana ondan sadece arkadaş olarak hoşlanıyorum. " 


Severus onu umursamayarak cübbe dükkanından çıktı. Ancak Lupin kuyruk gibi peşine takılmıştı. 
" Arkadaşlarının yanına gitsene sen. " dedi Severus. 


Remus dalgınca, "Onlar Hogwarts'ta kaldı, şey üzerinde çalışıyorlar, harit- y-yani ödevler. 
Ödevlerini yapmamışlar. " hızla toparladı ancak Severusun şüphe dolu bakışları üzerine sabitlenmişti. 


"Iyi. O halde kendin gez çünkü ben kendi arkadaşlarımın yanına gideceğim. " Severus aniden yolunu değiştirip Hogsmeade 'in karanlık sokaklarına daldı. Ancak Remus peşinden gitmeyi bırakmıyordu. 


"Domuz Kafasına mı gideceksin? Ama orası - hiç güvenli bir değildir.." dedi tedirgince. 
"Korkuyorsan peşimden gelmeyi bırak, minik kurt. " dedi Severus ona aşağılayıcı bir bakış atarak. 


Remus gözlerini devirse de kulakları hafifçe kızarmıştı. "Hangi mekana girersem gireyim, oradaki en korkunç varlık genelde ben olduğum için, korkmuyorum. Senin için söylemiştim. " 


Severus bir an ne diyeceğini bilemedi. Kısa bir süre sonra, "Peşimi bıraksan iyi edersin. Seninle görünüp de tüm Siytherin'e maskara olamam. " 


Remus bir an kırıldığını hissetse de bunu dışa yansıtmadı. "Ayrı ayrı girelim. Ben sadece bir bira içmek istiyorum. " 


"Iyi! " dedi Severus hışımla. Adımlarını hızlandırıp ondan önce bara girdi ve arkadaşlarını en köşede bir masada fısıldaşırken gördü. Yanlarına yaklaştığında kimse onu farketmemişti. Severus tam kendini belli edecekken bir el bileğinden çekerek onu tuvaletlere giden karanlık koridora sakladı. 


Severus tam bağıracakken karamel rengi saçlar bakış açısına girdi. 


"Tanrı aşkına, ne yapıyorsun?! " dedi Severus. Remus hala bileğini bırakmadığı oğlanı biraz daha geriye çekerken cevapladı. 


"Fenrir Greyback! " 
Severus bu ismi bir yerden duymuştu ama pek net hatırlamıyordu. "Ne olmuş yani? " diye sordu. 
"O- o bir kurtadam. " 


Severus bir an şaka mı yapıyor bu? dercesine baktı. "Bana kurtadamlardan korktuğunu söyleme. " "O- o beni- beni bu hale getiren kurt adam.. o- " hafifçe titredi. "Beni- " devamını getiremedi ancak Severus anladı. 


"Tamam.." dedi ne diyeceğini bilemeyerek. Bileğini saran sıkı tutuştan kurtulmaya çalışmadı. "O halde.. çıkalım? Yani buradan, bardan çıkalım. " 


"Kapının hemen yanında ki masada.." dedi Remus, sesi titrerken gözlerine biriken yaşları yollamaya çalıştı. Hayatı boyunca geçirdiği her dönüşümün acısı toplanmış, üzerine çullanmış gibiydi. Eğer Greyback'in onu farketmeyeceğini bilse sonsuza kadar o daracık alanda kalabilirdi. 
Sakinleşme umuduyla derin derin nefesler almaya çalıştı. Bir dakika sonra burnuna dolan, Severusun kokusuyla az da olsa sakinleşmişti. 


Tüm duyuları kapanmış, sadece koku duyusu çalışırcasına nefes alıyordu, öyle ki karşısındaki gencin kokusuna sığınmış gizli tatları alabiliyordu. Tarçın en baskın olanıydı. 


Severus, "Ne yapacağız? " diyerek onun düşüncelerini bozdu. "O gidene kadar burada mı kalacağız? Belki bir arka kapı- var.. dır.. hey- sen.. sen iyisin değil mi? " ne yapacağını bilemeyerek hafifçe tekrar titremeye başlayan gence baktı. 


"K-kokumu al- aldı. Hissediyor. Burada.. olduğumu.. " fısıldadı, "çok korkuyorum.." 


Severus titremenin ona bulaştığını hissetti. "Bunu- bunu engelleyebiliriz.. sanırım. Kurtadamlar hakkında okumuştum, eğer- eğer hareket etmez ve korkmazsan salgıladığın adrenalin azalır ve bu kokunun daha az duyulmasını sağlar ve eğer başka bir kokuyla kendi kokunu gizlersen.. " aniden Remusla yer değiştirdi şimdi duvara yaşlanmış olan oydu ve hafifçe vücutlarını yaklaştırdı. "Sarıl bana- " 


"Ne? " dedi Remus, hala titrerken. 


"Sarıl. Benim kokum seninkini az da olsa bastırır. Melez olduğum için hem büyücü hem muggle kanına sahibim, eğer çokta zeki değilse bu aklını karıştırır- üstelik kendi vücut kokumda var, birazda terledim bu belki senin kokunu bastırabilir- hadisene, sarıl bana.." 


Remus tereddütle kollarını ona sardı. Şimdi onun kokusunu daha yakından duyabiliyordu. Bu onu garip bir şekilde sakinleştiriyordu. Aklına Astronomi gecesi kütüphanede olanlar geldi. Severus asasını onun boynuna dayayıp tehdit ederken, ilk defa onun kokusunu almıştı. 


"O gece de dediğim gibi.." dedi hala hafifçe titreyen sesiyle. "Yardıma muhtaç olan kişi her kim olursa olsun, yardım ediyorsun. " 


Severus önce şaşırdı. Ardından aklını toparlayıp cevapladı, "Bunu söylemenin ne yeri, ne zamanı, Lupin. " diye tısladı. "Şimdi sus. Bir planım var. " dedi düşünerek. 


"Nedir? " diye sordu Remus. 


"Eğer içki ambarına ulaşırsak, oradaki koku bizimkini bastırır. Ancak bu sırada senin kokun hareket halinde olduğu için iz bırakır.. " hafifçe 


ondan ayrıldı ve montunu çıkardı. "Giy şunu. Kokunu iyice bastırmalıyız. " 


Remus kendi montuda üstünde olduğu ve onu çıkartmayacağı için Severusun montunu zorlanarak da olsa giydi. "Peki ambar nerede? " diye sordu. 


"Hiçbir fikrim yok. " dedi Severus ciddi bir sesle. "Ancak barmenin arkasında ve ona yakın olmalı, bu da sol tarafa düşüyor demek. Duvara yakın yürü. " Kendi montunu giymiş çocuğun elini tutup onun biraz daha arkasından yürümeye başladı. Böylece onun kokusunun önünü azda olsa kapattığını umuyordu. 


Yardıma muhtaç olan kişi her kim olursa olsun, yardım ediyorsun. 


Neden yardım ediyordu? Bir kurtadam, diğerine yem olmasın diye mi? Oysaki ondan nefret ediyordu, neden umurundaydı ki? Yoksa etmiyor muydu? Son zamanlar da gerçek arkadaş gibilerdi, hala araları soğuktu ancak beraber ödev yapıyor, fikirlerini paylaşıyor, dersler hakkında tartışıyor, Hogsmeade de geziyorlardı. Bu onları arkadaş yapar mıydı? 


Ondan nefret ettiğini sanarken arkadaş mı olmuşlardı yani? 
"Severus! Sanırım ambar burası! " dedi Remus. 


Severus irkildi. Ona en yakınları dışında kimse Severus demezdi. Bunu kafaya takmamaya çalışıp önündeki gencin gösterdiği odaya baktı. "Evet, hadi gir. " diyerek onu hızla odanın içine itti ve 


kendisi de girerek kapıyı arkadan hızla kapadı. 


Bu sırada Remus minik ve ağır içki kokan ambardaki diğer kapıya gidip üzerinde farkettiği delikten baktı. "Haklısın! " dedi Severus'a. "Barmenin tam arkasındayız. " gözleri hemen kapının girişindeki adama takıldı. Fenrir Greyback'i görünce vücudundan bir titreme geçti. Bakmayı keserse adam onu farkedecekmiş gibi hala ona bakarken Greyback havayı kokladı ve gözlerini barın içinde gezdirdi. Bir saniye sonra, önce Barmen'e sonraysa arkasında kalan kapıya baktı ve gözleri bir an Remusunkiyle kesişti. 


Remus kendini korkuyla arkaya doğru attı. "Buraya bakıyor, buraya bakıyor, buraya bakıyor..! " 


Kiss 


Severus onu bir içki kasasının üzerine oturtup kapıdaki delikten baktı. Haklıydı, Greyback bir kapıya, bir barmene bakarken ayağa kalktı ve yaklaştı. Severus hızla gözünü çekip deliği parmağıyla tıkadı ve kulağını kapıya dayadı. 


Greyback, hırıltılı bir sesle konuşuyordu, Severus heyecandan boğazında atan kalp atışlarını duyabiliyordu, kulağı uğuldarken Greyback'in, 'özel' ve 'içki' gibi bir şeyler dediğini duydu. 
Barmen, "Peki efendim. " diyerek onayladı ve bir saniye sonra adım sesleri kapıya yaklaştı. 


Severus hızla kapıdan uzaklaştı ve Remusu oturduğu yerden kaldırıp ambarın en kuytu köşesine çekti. Içki şişelerinin dizili olduğu bir dolabın arkasına zorla da olsa sığıştılar. Vücutları birbirine yapışmıştı, suratları o kadar yakındı ki Severus onun gözlerini tek bir taneymiş gibi görüyordu. 
Kapı tıkırtıyla açıldı. 


Remus heyecandan ne düşündüğünü bile bilmiyordu, tek hissettiği Severusun yumuşak soluğuydu gözleri istemsizce onun dudaklarına kaydı, ne kadar da yakındı! 


Severus bunu farkederek yüzünü yan çevirdi. Remusun sıcak nefesi yanağına vururken adım sesleri duyuldu ve barmen içki rafları arasında dolaşmaya başladı. 


Remusun nefes alış verişleri kadar hızlanmış ve gürültülü bir hal almıştı ki Severus iki elini onun ağzına bastırarak ses çıkarmasını önledi. Ayakkabısının bir kısmı dışarıda kalıyordu, farkedilme korkusuyla daha da ileri gitti ve Remusla gerçek anlamda yapıştı. Şimdi kendi dudakları da ellerine yaslanmıştı. 


Dudakları arasındaki tek engel Severusun elleriydi. Gözleri kenetlenmişti, Remus kapkara gözlerde kaybolacağı endişesiyle gözlerini kapadı ve Severus onun uzun kirpiklerini izlemeye başladı. Bu sırada kulakları daha da duyarlı hale gelmişti, öyle ki Barmenin nefes alış verişlerini bile duyabiliyordu. Ambar o kadar ağır kokuyordu ki havadaki az buçuk oksijeni alabilmek için derince nefes almanız gerekiyordu. 


Barmen sonunda çıktığında biraz rahatladı ancak adam kapıyı arkasından kapatmamıştı. Eğer saklandıkları yerden çıkarlarsa Greyback onları aralık kapıdan görebilirdi. 


Bir saniye sonra nefes alma ihtiyacı öyle ağır basmıştı ki Severus dudakları arasındaki ellerini çekti. Ve ikisi de kafalarını oldukça uzak tutmaya çalışarak derin derin nefes aldı. 


Bu sırada barmenin kapıyı kapadığını duymadılar. Severus tekrar başını yan çevirdi yoksa dudakları arasındaki milimler onu çıldırtabilirdi. Ancak bu da iyi değildi çünkü bu sefer Remusun sıcak nefesi saçlarını okşayarak onların arasından geçiyor ve kulağına ulaşıyordu . 


Remus, "Beş yaşındaydım. " diye fısıldayınca Severus irkilmeyle titreme arası bir ürperti hissetti. 
"Normalde bir insan beş yaşında ki anılarını hatırlamaz ama o geceyi çok net hatırlıyorum. 


"Babama her gece yatağımın altını kontrol ettirirdim çünkü ormanlık bir alana yakındı evimiz, oradan çok korkardım. Kıştı, o gün babamın doğum günüydü ve geç saate kadar kutlamıştık, ancak uyku vaktimi yarım saat geçince ailem hemen odama yollamıştı. Yatağın altından bir hırıltı geldiğini duymuştum, emindim ve babama kontrol etmesini söyledim. O da her gece kontrol ettiğini, hiçbir şeyin olmadığını, uyumamak için bahane aradığımı söyledi. " Remus deli gibi 


titriyordu. Severus onun düşmesinden korkar gibi kollarından tuttu ve bir şeyler söylemek istedi ancak ağzını açamadan Remus devam etti, 


"Uyuyamadım ve gece yarısına çok az kalmıştı. Ev tamamen sessizliğe ve karanlığa büründüğünde bir şey yatağımın altından sürünerek çıktı ve kocaman sarı gözlerini gördüm. " 


Ağlıyordu, hemde deli gibi. Dudaklarından kaçmaya çalışan hıçkırığı bastırdı. Ses çıkarmamak için ellerini ağzına bastırdı. 


Severus ne yapacağını bilemiyordu, onu bir şekilde sakinleştirmeliydi yoksa orada oldukları farkedilecekti. 


"Ve hayatımda duyduğum en korkunç sesi çıkardı, Severus.. Ü-üzerime atladı- elleriyle beni yatağa sıkıştırdı ve- ve parça- kan.. elleri-- di-dişleri--" ve dudaklarını kapatan yumuşak dudaklarla zorla susturuldu. 


Bir hıçkırık Severusun ağzını doldurdu ve Severus tuzlu dudakları derince kavrayıp ellerini Remusun yüzüne çıkardı. Yüzleri ayrılırken ıslak yanakları sildi. 


"Iğrenç bir adam yüzünden bir daha ağladığını görürsem eğer, " dedi Severus az önceki anı olmamış gibi saymaya çalışarak. "Sana öyle kötü bir şey yaparım ki hayatının sonuna kadar benim yüzümden ağlarsın. " 

"Öyle bir şey yapamayacağını biliyorum, " diye fısıldadı Remus. Yanakları bordo bir renge bürünmüşken yaraları daha da belirgindi ve Severus bunu nedensiz bir şekilde güzel buldu. "Sen bir insanı sadece kurtarabilirsin. " 


"Nereden biliyorsun? " 


"Az önce anladım. " diyerek onu kendine çekti. 


